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TRAVEL


Lissabon, die stralende stad op zeven heuvels, heeft 
hoogtepunten genoeg. Elegance selecteerde de meest bijzondere, 


doordrenkt van traditie of juist modern en helemaal van nu.
TEKST FAMKE EN FLOOR VAN PRAAG


LIEV ER NA AR


LISSABON


Links: Detail uit de winkel 
A Vida Portuguesa. 


Rechts: Uitzicht op het 
Pantheon vanuit Hotel 


Santa Clara 1728.
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is ontworpen door de minimalistische architect Manuel Aires 
Mateus. De ruimtes zijn om door een ringetje te halen: stuk 
voor stuk stijlvol en sober ingericht met natuurlijke materialen. 
De suites zijn groot – de badkamer heeft de afmetingen van een 
standaard hotelkamer en telt twee douches en een natuurstenen 
bad. En dan is er iedere dag weer dat uitzicht: vanaf de kamer 
kijk je over de rivier de Taag, het dak van het prachtige 
 Pantheon (waar je ook óp kunt), en de oude mensjes die voor de 
deur over de vlooienmarkt scharrelen (op dinsdag en zaterdag). 
Dit is een plek in de stad om te onthaasten, en dat merk je ook 
tijdens het ontbijt. Heel slow krijg je gang voor gang de mooiste 
lokale producten voorgeschoteld, van geniale eiergerechtjes met 
groenten tot zelfgebakken scones met cottagecheese en eigen 
honing uit de Alentejo. Zo ben je helemaal klaar voor een druk 
dagje sightseeën. silentliving.pt


OLISSIPPO LAPA PALACE
In een vaak zonovergoten Lissabon zou je af en toe ook wel 
even aan de rand van een zwembad willen liggen. Nou, dat 
kan: het Olissippo Lapa Palace is namelijk een resort in de stad! 
En wat voor resort. Het zalmroze paleis dateert uit 1870 en is 
begin jaren negentig omgebouwd (en uitgebreid) tot een hotel 
met 109 kamers. Heerlijke old-fashioned chic met volledig 


SANTE CLARA 1728
We hebben Lissabon de laatste jaren zien veranderen, in posi-
tieve zin. Panden werden opgeknapt, straten schoongeveegd, 
stijlvolle boutique-hotels en restaurants openden hun deuren. 
En met effect: de bezoekersaantallen zijn enorm gestegen, en 
daarmee (helaas) ook de drukte op straat. Dan is het wel fijn als 
je aan het einde van je rondstruindag naar een rustige plek kunt 
terugkeren. De ultieme stek daarvoor is Santa Clara 1728, een 
‘huis’ met zes mooie suites in de authentieke, maar nog redelijk 
onontdekte wijk Santa Clara (grenzend aan de wijk Alfama). 
Santa Clara 1728 is van piloot João Rodrigues en zijn vrouw, 
een ondernemend echtpaar dat zelf met hun vijf kinderen op de 
bovenste verdieping van het huis woont – en gasten graag van 
advies op maat dient. Het huis – en ook hun andere projecten – 


Uitzicht vanaf het Bairro 
Alto op de benedenstad 
van Lissabon. 


Olissippo Lapa Palace, 
old-fashioned chic. 


De hal/lobby van Santa 
Clara. De ruimtes zijn 
ingericht met natuurlijke 
materialen. 
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marmeren badkamers met massagedouche, hoogpolige tapijten, 
klassieke meubels, een spa met binnenzwembad, glimmende 
natuurstenen gangen vol spiegels en ouderwets goede vijfster-
renservice. Niet voor niets betrekt prins Charles hier graag de 
royal suite. Lapa Palace ligt in de gelijknamige wijk Lapa, een 
statige woonwijk met voornamelijk ambassades en chique hui-
zen. Aangezien het hoog op een van Lissabons zeven heuvels 
ligt, is het uitzicht op de stad en de Taag fenomenaal. Het hotel 
ligt overigens op loopafstand van highlights als LX Factory, een 
voormalig fabrieksterrein met coole (pop-up) shops, streetart 
en terrasjes, en van de wijk Belém met monumenten en musea. 
De bruisende uitgaanswijk Bairro Alto ligt op vijf taximinuten 
afstand. olissippohotels.com


DE BESTE VISRESTAURANTS
Portugal heeft een immens lange kuststrook, de rijkdom aan vis 
en fruits de mer is daardoor ongekend. In uiteenlopende restau-
rantjes krijg je die rechtstreeks uit de Atlantische oceaan op je 
bord. Voor linnen tafelkleden, de meest verse vis en authentiek 
Portugees eten zijn klassiekers als Horta dos Brunos, Aqui há 
Peixe en Gambrinus aanraders. Vaak puur en eenvoudig klaar-
gemaakt maar met de beste ingrediënten uit de streek. Kies 
vooral vis met het Portugese sausje à Bulhão Pato, met korian-
der, rode peper, knoflook en olijfolie. En dan nog even lekker 
met een stuk brood erdoor... Liever niet een hele avond tafelen 
maar wel die kakelverse vis? Ga dan in de rij staan bij Cervejaria 
Ramiro (geen reserveringen), een met 
tl-lampen verlichte zaak met papieren 
tafelkleedjes, Portugese gezinnen en 
rondrennende obers. Hier bestel je 
enorme krabben, amêijoas (venusschel-
pen), en natuurlijk de verrukkelijke 
carabineros, oftewel rode reuzengarna-
len, voor een schappelijke dagprijs. 
Overigens doen ze hier alleen aan vis 
en brood: groente eet je morgen maar 
weer. hortadosbrunos.pt, aquihapeixe.pt, 
gambrinuslisboa.com, cervejariaramiro.pt


DE NIEUWE GARDE 
Lissabon kent uiteraard ook innova-
tieve chefs met moderne ideeën en 
dito kooktechnieken. Het charmante 
A Taberna da Rua das Flores in 
Bairro Alto is een razend populair, 
maar piepklein zaakje, waar je kiest 
uit kleine gerechtjes met Aziatische 
invloeden. Reserveren doen ze niet 
aan, dus kom vroeg, of anders is 


het  buiten wachten in de rij. Bij de wat moderner ingerichte 
restaurants als Prado (vernieuwende gerechtjes met biologische 
ingrediënten) en O Asiático van tv-chef Kiko Martins eet je 
fantastische, mooi opgemaakte gerechten van deze tijd. 
Voor nog meer verfijning op tafel is Belcanto van José Avillez 
wel het hoogst haalbare. Het restaurant heeft twee Michelin-
sterren en staat in de prestigieuze The World’s 50 Best Restau-
rants-lijst. Belcanto is gevestigd in een vierhonderd jaar oud 
klooster en is een mooie, met pasteltinten ingerichte zaak, waar 
je onder de historische gewelven à la carte of een ‘evolutionair’ 
menu kunt bestellen. Denk aan rauwe garnaaltjes met zee-egel, 
lupineboontjes en kaviaar, of zeebaars met gerookte avocado-
crème, dashi, schorseneer en pistacheolie. En ook een beeld-


Ze doen hier  
ALLEEN aan 
VIS, groente 
eet je morgen 


maar weer


In het Berardomuseum 
kun je de werken 
bewonderen van 
internationale  
topkunstenaars uit de 
20ste en 21ste eeuw. 


Links: A taberna da Rua 
das Flores.  
Rechts: Een 'evolutionair' 
gerecht bij Belcanto.







lapa palace kamer 2
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Links: Voor pure 
verfijning ga je naar het 
met twee Michelinsterren 
bekroonde Belcanto. 
Rechts: In A Vida 
Portuguesa shop je de 
heerlijkste zeepjes, 
parfums en delicatessen. 


TRAVEL
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schoon en baanbrekend dessert met zwarte inktvisinkt, 
olijfolie, koriander, noten en chocola. José Avillez heeft 
naast Belcanto inmiddels een heel imperium opge-
bouwd, met zaken met een wat lagere drempel. In zijn 
eigen food court Bairro do Avillez bijvoorbeeld kun je 
genieten van zijn versies van Portugese klassiekers in 
een levendige sfeer. A Taberna da Rua das Flores: Rua das 
Flores 103, pradorestaurante.com, O Asiático: Rua da Rosa 
317, Belcanto en Bairro do Avillez: joseavillez.pt


KUNST IN BELÉM
De ruim opgezette buitenwijk Belém is makkelijk te 
bereiken en heeft een paar geweldige attracties. Naast 
alom bekende toeristentrekkers als het Hiëronymieten-
klooster, het monument van Hendrik de Zeevaarder, 
de botanische tuin en bakkerij Pastéis de Belém 
(geboorteplaats van de pastel de nata, een heerlijk cus-
tardtaartje) is dit ook de plek voor moderne kunst en 
architectuur. Bezoek bijvoorbeeld MAAT: het in 2016 
aan de Taag gebouwde museum voor kunst, architec-
tuur en technologie is door de vooruitstrevende archi-
tectuur van buiten minstens zo indrukwekkend als van 
binnen. Vanaf het – vrij 
toegankelijke – dak kijk je 
mijlenver over het glinste-
rende water met Lissabons 
eigen ‘Golden Gate’, de 
Ponte 25 de Abril-hang-
brug. Loop een paar minu-
ten verder langs de Taag 
voor het Cultureel Cen-
trum van Belém met een 
van de meest interessante 
private moderne kunst-
collecties ter wereld. De 
Berardo Collectie omvat 
zo’n duizend  werken, niet 
alleen van 20ste-eeuwse 
grootheden als Picasso, 
Bacon en  Warhol, maar ook van hedendaagse topkun-
stenaars als Anish Kapoor en Anselm Kiefer. Vanwege 
een bankschuld van tycoon José Berardo is er een lang-
lopend dispuut over de collectie, maar de Portugese 
regering heeft gelukkig laten weten de werken met rust 
te laten. We kunnen ons dus nog even vergapen aan 
deze unieke verzameling. maat.pt, museuberardo.pt


CLASSIC SHOPPING
Portugal kent een indrukwekkende handwerktraditie: 
van leer, textiel en keramiek worden sinds jaar en dag 
de mooiste producten gemaakt. Gelukkig vind je in 
Lissabon nog genoeg winkels waar je dit soort authen-
tieke kunststukjes kunt aanschaffen. Bijvoorbeeld bij 
Luvaria Ulisses in het Chiado. Dit miniwinkeltje 
bestaat al sinds 1925 en maakt extreem zachte schaaps-
leren handschoenen in perfect passende maten. Voor 


schitterend geborduurd textiel is Enxovais in de wijk 
Príncipe Real een goed adres. Onder andere fado-
legende Amália Rodrigues en prinses Gracia (Grace 
Kelly) shopten hier voor tafelkleden en beddengoed 
met prachtig kant en regionale borduursels. De mooiste 
Portugese azulejos (tegels) koop je bij Viúva Lamego. 
Het bedrijf produceert al sinds 1849 handgeschilderde 
azulejos in diepe kleuren en rijke patronen – de prach-
tige originele façade van het winkelpand zelf is ook 
helemaal bedekt met antieke tegeltjes. In A Vida Portu-
guesa, met meerdere filialen in de stad, kun je je nostal-
gische hart helemaal ophalen. De zorgvuldig 
gecureerde winkels bieden Portugese zeepjes, parfums 
en delicatessen in kleurige, ouderwetse verpakkingen, 
hebberig makende schrijfwaren, maar ook traditioneel 
serviesgoed (schalen in de vorm van groene kool!) en 
rieten manden. Geen paniek over gebrek aan ruimte in 
je handbagage, via de webshop kun je al dat moois 
bestellen en naar Nederland laten verzenden.
luvariaulisses.com, Enxovais Príncipe Real: Rua da Escola 
Politécnica 12, viuvalamego.com, avidaportuguesa.com


FASHION FORWARD
Al kun je heerlijk nostalgisch weg-
dromen in Lissabon, het is ook een 
moderne, creatieve stad waar je de 
nieuwste fashion en design kunt 
shoppen. Centraal ligt Avenida da 
Liberdade, een brede boulevard 
zoals in Parijs, waar de grote inter-
nationale fashionnamen gevestigd 
zijn. Je vindt er winkels van Louis 
Vuitton, Gucci, Miu Miu en Caro-
lina Herrera, maar ook Fashion 
Clinic. Deze conceptstore verkoopt 
kleding, schoenen en tassen van 
onder andere Balmain, Balenciaga 
en Isabel Marant. Hun eigen deli-
bar JNcQUOI, een deur verder, is 


er voor de broodnodige oesters, salades en champagne 
na het winkelen. De desserts en macarons zijn van het 
Parijse Ladurée, dat bij de ingang ook nog een counter 
voor zoetigheid-to-go heeft. Minder posh en heel sfeer-
vol zijn de winkels in de straat Rua Dom Pedro V in de 
wijk Príncipe Real. Hier vind je conceptstores met een 
origineel aanbod, zoals REAL Slow Retail met koffie-
tafelboeken, design en accessoires. En op de weg naar 
beneden in het Chiado kom je nog een winkel met een 
Hollands tintje tegen: SkinLife is de naam van de 
 fantastische cosmetica- en parfumzaak van twee Neder-
landse mannen. In een fijne setting verkopen ze niche-
merken als Frederic Malle, Le Labo, Byredo en Susanne 
Kaufmann, en wordt menig Portugese tv-ster van een 
nieuwe look voorzien. fashionclinic.com, jncquoi.com, 
REAL slow retail conceptstore: Praça do Príncipe Real 20
skinlife.pt


In A VIDA 
Portuguesa 


kun je je 
nostalgische 
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Weids uitzicht over de 
Taag en de promenade 


van Belém vanaf het dak 
van het MAAT-museum.FO
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